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Hoe zie jij…? 
Hoe ziet Jezus…? 
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Het koor zingt 
 

Welkom en mededelingen 
Voorbereidingsgebed 
 
Aanvangslied   Psalm 139: 1 en 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer ik mij geborgen dacht 
in ’t vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 
 
Bemoediging en Groet 
 

Het koor zingt 
 

Aansteken van de tafelkaarsen 
 

Het koor zingt 



Gebed om ontferming en  
om de opening van Gods Woord 
 
 
 
 
Zingen   Lied 451  
               (uit de bundel Opwekking) 
 
(2x)   Ik hef mijn ogen  
         op naar de bergen, 
         waar komt mijn hulp vandaan? 
         U bent mijn hulp, Heer, 
         door wie de hemel  
         en aarde zijn ontstaan. 
 

         Ik heb U nodig, God, 
         want U bent al mijn hoop, 
         U bent mijn kracht, mijn Heer. 
         Dus ik vertrouw op U, 
         dat U mij redden zult 
         geef mij uw leven weer.  
 

         Ik hef mijn ogen  
         op naar de bergen, 
         waar komt mijn hulp vandaan? 
         U bent mijn hulp, Heer, 
         door wie de hemel  
         en aarde zijn ontstaan. 
 

(2x)   Ik heb U nodig, God, 
         want U bent al mijn hoop, 
         U bent mijn kracht, mijn Heer. 
         Dus ik vertrouw op U, 
         dat U mij redden zult 
         geef mij uw leven weer.  
 

         Ik hef mijn ogen  
         op naar de bergen, 
         waar komt mijn hulp vandaan? 



Kennismaken met het koor / filmpje 
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Schriftlezingen   Mattheüs 9: 35 – 38 (NBV 21) 

     Efeziërs 1: 18 (uit NBG 51) 
 
Overdenking   Hoe zie jij…? Hoe ziet Jezus…? 
 
Zingen   Lied 237: 1 en 4 (uit Liedboek voor de kerken) 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid.  
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft.  
 
Het koor zingt 
 
Collectebestemmingen 
De diaconale collecte is vandaag natuurlijk voor Oeganda-PLUS!  
De andere collecte is voor het Algemeen Kerkenwerk.  
Beide collectes vinden plaats aan de uitgang.  
Banknummers vindt u in Op Streek of op de website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebeden, afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader 
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Slotlied   Lied 409: 1, 2 en 4 (uit de Evangelische liedbundel) 
 
Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van ’t kruis waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen 
 
(refrein)   Genade Gods, zo rijk en vrij! 
                Die poort staat open, ook voor mij! 
                Voor mij, voor mij, 
                staat open ook voor mij. 
 
Die open poort laat d’ ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
 
(refrein)   Genade Gods, zo rijk en vrij! 
                Die poort staat open, ook voor mij! 
                Voor mij, voor mij, 
                staat open ook voor mij. 
 
In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, 
daar leidt het kruis tot zegen 
Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus bloed verkregen. 
 
(refrein)   Genade Gods, zo rijk en vrij! 
                Die poort staat open, ook voor mij! 
                Voor mij, voor mij, 
                staat open ook voor mij. 
 
 
 
 



Zegen   Beantwoorden met het gezongen Amen (lied 431b) 
 
 
 
 
 
Het koor zingt 
          
De koorleden bieden na de dienst nog Oegandese spulletjes 
te koop aan! Van harte aanbevolen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


